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 Allerliefste leden en ouders, 

 Spijtig  genoeg  is  ons  kamp  alweer  voorbij  gevlogen.  Wij,  de  leiding,  hopen  van  harte 
 dat  we  jullie  veel  onvergetelijke  momenten  hebben  bezorgd!  We  hebben  enorm 
 genoten  van  het  warme  weer  en  het  heerlijke  gezelschap  van  de  leden.  Met  al  die 
 mooie  herinneringen  staat  de  leiding  alvast  te  popelen  om  jullie  een  nieuw 
 onvergetelijk  KSA-jaar  te  bezorgen!  Dit  jaar  is  het  jaarthema  Goed  Ge(p)luimd! 
 Lachen  en  plezier  maken  staat  hierbij  centraal.  Op  de  KSA  doen  we  niet  anders.  De 
 leiding  doet  hun  best  om  elke  week  de  leukste  spelletjes  te  maken  en  veel  plezier  te 
 geven aan hun geliefde leden. 

 Dit  jaar  verwelkomen  we  6  nieuwe  leidsters  in  ons  team!  Ze  staan  al  klaar  om  jullie  de 
 tofste  zaterdagnamiddagen  te  laten  beleven.  Welkom  Lasean,  Nanou,  Charlotte, 
 Dasha,  Margot  en  Eva-Luna.  Spijtig  genoeg  moesten  we  ook  afscheid  nemen  van  een 
 fantastische  bende  die  we  zeker  als  oud-leiding  vaak  zullen  terugzien.  Onze  tijd 
 samen  is  nog  niet  voorbij:  Lieze,  Maxime,  Kato  DM,  Kato  J  en  Hawy.  In  het  1ste 
 semester,  terwijl  Oona-Lisa  op  erasmus  is,  zijn  Jade  en  Femme  de  nieuwe 
 hoofdleiding.  Vanaf  het  2de  semester  neemt  Oona-Lisa  haar  rol  als  hoofdleiding 
 terug in. 

 Het  nieuwe  KSA-jaar  komt  er  snel  aan  en  dat  betekent  dat  je  jouw  perfect  in  orde 
 KSA-uniform  bijna  uit  de  kast  mag  halen.  Mogen  we  er  nogmaals  op  aandringen  alle 
 stukken  van  jouw  uniform  goed  en  duidelijk  te  naamtekenen?  Want  we  vinden  nog 
 erg vaak dassen zonder eigenaar bij de verloren voorwerpen. :( 

 Verder  willen  we  jullie  en  jullie  ouders  graag  een  paar  belangrijke  data  meedelen  die 
 in grote letters in de agenda mogen genoteerd worden. 
 We  vliegen  erin  met  onze  startdag  op  zaterdag  21  september  .  Die  dag  komen 
 jullie  te  weten  welke  leiding  jullie  een  heel  jaar  zal  entertainen  met  super  toffe  spelen. 
 Neem  gerust  alle  meisjes  die  je  kent  van  5  tot  17  jaar  mee  naar  deze  knotsgekke  dag. 
 Hoe  meer  vriendinnetjes,  hoe  leuker!  Alle  leden  zijn  welkom  vanaf  13u30  ,  want  dan 
 spelen  we  het  ontdek-je-leiding-spel.  Om  16u00  mogen  jullie  ouders  komen  want 
 dan  is  de  leidingsvoorstelling  .  Hierna  bieden  we  iedereen  heerlijke  gratis  wafels 
 aan  op  ons  tropisch  eiland,  kan  je  een  lekker  drankje  kopen  en  terugblikken  op 
 zomerkamp via de diashow. 
 Ben  je  ook  zo  trots  op  je  blauwe  hemd?  Trek  dan  op  vrijdag  18  oktober  je  vers 
 gewassen  uniform  aan  naar  school,  want  dan  is  het  Dag  van  de  Jeugdbeweging  . 
 Zelfs  al  zit  je  op  een  uniformschool,  dit  is  de  uitgelezen  kans  om  met  je  hemd  te 
 pronken en de KSA fier te maken! 
 Brr  Halloween  is  weer  in  het  land  en  ook  wij  bibberen  mee.  Voor  al  wie  durft,  kom 
 dan  op  vrijdag  25  oktober  van  18u30  tot  20u30  naar  onze  spooktocht  en 
 overwin  alle  griezelige  obstakels  en  geniet  daarna  mee  van  het  huiveringwekkende 
 Bal der Monsters  . Vergeet allemaal jullie angstaanjagende  kostuums niet. 
 En  voor  Sinterklaas  hoeven  jullie  zelf  geen  chocopoppen  te  halen,  want  wij 
 verkopen  ze  samen  op  zaterdag  16  november  .  Vergeet  die  dag  jullie 
 tandpasta-smile  niet.  We  kijken  uit  naar  onze  startdag  op  zaterdag  21  september 
 om  13u30  , hopelijk met jullie erbij! 

 Veel liefs en dikke kussen, 

 De leiding: Borjana, Oona-Lisa, Jade, Marie, Babette, Femme, Louise, Lasean, 
 Nanou, Charlotte, Dasha, Margot en Eva-Luna 



 GOED OM TE WETEN! 
 WEBSITE 

 www.ksagentsintpieters.be 

 Als je je pieterke kwijt bent, kan je hierop alle vergaderingen terug vinden. 

 Volg ook onze instagram voor wekelijkse foto’s en updates: @ksagentsintpieters 

 Elke vergadering duurt van 14u00 tot 
 17u00 tenzij we iets speciaals doen. Dit 
 staat dan vermeld in het Pieterke en op de 
 website. Kijk dus goed voor elke 
 vergadering. 

 BELANGRIJKE DATA 1e 
 TRIMESTER 

 21 september. Startvergadering 
 18 oktober. Dag van de Jeugdbeweging 
 19 oktober. Geen vergadering 
 25 oktober. Halloweenfeestje 
 26 oktober. Geen vergadering 
 02 november. Geen vergadering 
 16 november. Chocopoppenverkoop 

 AANWEZIGHEID 
 Waarschuw steeds een van je leidsters als je niet kan komen. Dat is een kleine moeite 
 voor jullie, maar voor ons is het zeer belangrijk. Zo  weten met hoeveel we ongeveer 
 op zaterdag samen zullen spelen. 

 REKENINGNUMMER KSA 

 Hierop kan je het inschrijvingsgeld (60 
 euro) storten. OPGELET: gelieve het 
 inschrijvingsgeld  vóór 11 oktober  te 
 betalen. Indien niet betaald zijn de leden 
 niet meer welkom en zullen wij jammer 
 genoeg de leden moeten wegsturen.  Dit 
 moeten wij doen omdat uw 
 kinderen niet verzekerd zijn. 
 BE29 7380 4189 8564 

 DRANKKAARTEN 
 Onze drankkaarten zijn nog steeds te 
 gebruiken op al onze evenement, indien 
 we samen met andere groepen een 
 evenement organiseren is dat niet het 
 geval. 

 BELANGRIJKE DATA 2de en 3de 
 TRIMESTER 

 - 10/01/2025 FILMAVOND 
 - 28/02/2025-03/03/2025 KROKUSKAMP 
 -  15/0  3/2025 EETFESTIJN 
 - 15-18/04/2025 JOEPIE 
 - 02-04/05/2025 GAMEL 
 -  28/  06/2025 DAGTOCHT 
 - 02-11/08/2025 ZOMERKAMP JIM, SIM 
 - 05-10/08/2025 ZOMERKAMP SLOEBERS, 
 ROODKAPPEN EN SPRINGERS 

 Alle leden krijgen iedere vergadering een 
 4-uurtje, we houden hierbij rekening met 

 allergieën. 
 Het is altijd handig een eigen (lege) 

 drinkbus of beker  mee te nemen voor 
 tijdens het spelen en bij het vieruurtje. 

http://www.ksagentsintpieters.be/


 Leidingsvoorstelling 
 Hier vinden jullie alle telefoonnummers, verjaardagen en andere weetjes over 
 kamp van jullie favoriete leidsters! 

 HOOFDLEIDING 
 Jade Van Elegem: 0473316797 

 5 oktober 2003 

 Hoelang zit je al in de KSA? 

 Dit is mijn 15e jaar in de KSA 

 Wat was je lievelingsliedje dit kamp? 

 Ratata - outsiders remix 

 Wat is je favoriete KSA herinnering? 

 Voedselgevecht overgang 

 Wat wil je nog bereiken in je KSA carrière? 

 Als kok meekomen en hopelijk lekkere 
 maaltijden maken 

 Femme Lambrecht: 0498732242 

 15 september 2005 

 Hoelang zit je al in de KSA? 

 dit is mijn 14de jaar in de KSA 

 Wat was je lievelingsliedje dit kamp? 

 Can’t Stop The Feeling - Justin Timberlake 

 Wat is je favoriete KSA herinnering? 

 de bbq aanhouden als overgang om leiding te 
 worden 

 Wat wil je nog bereiken in je KSA carrière? 

 een oranje pluim krijgen 



 LEIDING 
 Oona-Lisa Desmet: 0468253554 

 23 september 2003 

 Hoelang zit je al in de KSA? 

 dit is mijn 16de jaar 

 Wat was je lievelingsliedje dit kamp? 

 ‘Waar Zijn Die Engeltjes’ van K3 

 Wat is je favoriete KSA herinnering? 

 de overgang in het zesde leerjaar waarbij we 
 een moddergevecht hielden in de gracht 

 Wat wil je nog bereiken in je KSA carrière? 

 als oudleiding terugkijken op de prachtige KSA 
 tijd die ik heb beleefd 

 Borjana Stoilkov: 0488797464 

 5 juni 2003 

 Hoelang zit je al in de KSA? 
 13 jaar 
 Wat was je lievelingsliedje dit kamp? 

 Espresso - Sabrina Carpenter 

 Wat is je favoriete KSA herinnering? 

 kampvuur overgang naar de leiding 

 Wat wil je nog bereiken in je KSA carrière? 

 heel veel leuke herinneringen maken met de 
 leiding & leden 



 Marie Depuydt: 0468302166 

 6 april 2004 

 Hoelang zit je al in de KSA? 
 dit is mijn 12de jaar 
 Wat was je lievelingsliedje dit kamp? 

 Ratata - Outsiders Remix 

 Wat is je favoriete KSA herinnering? 

 de overgang om leiding te worden 

 Wat wil je nog bereiken in je KSA carrière? 

 op Joepie meegaan als leiding 

 Babette Naessens: 0472132227 

 28 mei 2004 

 Hoelang zit je al in de KSA? 
 Dit is mijn 16de jaar 
 Wat was je lievelingsliedje dit kamp? 

 glory box - Portishead 

 Wat is je favoriete KSA herinnering? 

 kampvuur om leiding te worden 

 Wat wil je nog bereiken in je KSA carrière? 

 op een echte Joepie meegaan 



 Louise Depuydt: 0468439388 

 4 oktober 2005 

 Hoelang zit je al in de KSA? 
 dit is mijn 12de jaar 
 Wat was je lievelingsliedje dit kamp? 

 Too Sweet van Hozier 

 Wat is je favoriete KSA herinnering? 

 de leden wakker maken op kamp met luide 
 muziek na de overgang om de bbq de hele nacht 
 aan te houden 

 Wat wil je nog bereiken in je KSA carrière? 

 komen koken als kok 

 Lasean Chime: 0478196208 

 16 mei 2006 

 Hoelang zit je al in de KSA? 
 Ik begin aan m’n 12de jaar. 
 Wat was je lievelingsliedje dit kamp? 

 “She doesn’t mind” - Sean Paul 

 Wat is je favoriete KSA herinnering? 

 Toen Eva-Luna en ik op Joepie aan het 
 manifesteren waren voor een huis met een 
 jacuzzi of zwembad. Niemand geloofde ons, tot 
 er een vrouw kwam vragen of we een slaapplek 
 zochten. Ze had een jacuzzi waar we gebruik 
 van mochten maken! Het was de perfecte 
 afsluiter van ons Joepie-avontuur! 

 Wat wil je nog bereiken in je KSA carrière? 

 Ik wil ervoor zorgen dat anderen net zoveel 
 plezier beleven als ik als lid bij de KSA! 



 Nanou Naessens: 0468064947 

 25 februari 2007 

 Hoelang zit je al in de KSA? 
 Dit is mijn 13e jaar 
 Wat was je lievelingsliedje dit kamp? 

 Peperbollen 

 Wat is je favoriete KSA herinnering? 

 Onder de sterren slapen op corona kamp 

 Wat wil je nog bereiken in je KSA carrière? 

 Als kok macaroni maken 

 Charlotte Van Assche: 0475272890 

 2 maart 2007 

 Hoelang zit je al in de KSA? 
 Dit is mijn 13de jaar in de KSA 
 Wat was je lievelingsliedje dit kamp? 

 Dark horse van Katy Perry 

 Wat is je favoriete KSA herinnering? 

 Het laatste kampvuur met de sim voor onze 
 overgang 

 Wat wil je nog bereiken in je KSA carrière? 

 Helemaal gaan voor mijn eerste jaar als leiding 



 Dasha Kibkalov: 0485204682 

 12 mei 2007 

 Hoelang zit je al in de KSA? 
 Dit is mijn derde jaar KSA 
 Wat was je lievelingsliedje dit kamp? 

 Glory box van portishead 

 Wat is je favoriete KSA herinnering? 

 Jachtseizoen met de gekke achtervolging 

 Wat wil je nog bereiken in je KSA carrière? 

 Vooral veel plezier halen als leiding en leden :) 

 Margot Dewilde: 0486590330 

 27 augustus 2007 

 Hoelang zit je al in de KSA? 
 Dit is mijn 13de jaar KSA 
 Wat was je lievelingsliedje dit kamp? 

 Whenever, wherever - Shakira 

 Wat is je favoriete KSA herinnering? 

 Jachtseizoen waarbij Nanou in de gracht is 
 gesprongen 

 Wat wil je nog bereiken in je KSA carrière? 

 Veel plezier maken met de leden en de leiding! 



 Eva-Luna Desmet: 0467039012 

 21 november 2007 

 Hoelang zit je al in de KSA? 
 al 13 jaar 
 Wat was je lievelingsliedje dit kamp? 

 pura vida - costa rica 

 Wat is je favoriete KSA herinnering? 

 hetzelfde als Lasean 

 Wat wil je nog bereiken in je KSA carrière? 

 een keer een GOEDE pluim krijgen 



 STARTDAG 
 SUBTROPISCH 

 EILAND 
 zaterdag 21 september 2024 

 Alle leden worden verwacht om  13u30  . Als uw dochter/dochters  (een) nieuwe 
 vriendin(nen) meebrengt/meebrengen verwelkomen we ze graag. 

 Om  14u00  start  het  ONTDEK-JE-LEIDING-SPEL  (dus kom  zeker niet te laat!). 
 Dan kom je te weten wie je leiding wordt waarbij je een jaar lang je rot zal amuseren! 

 Om  16u00  mogen jullie ouders komen en kunnen jullie  genieten van heerlijke  gratis 
 wafels  , een drankje en onze  diashow  ! 

 HET WORDT EEN DAG OM NOOIT TE VERGETEN. 

 NEEM DEZE DAG MAAR AL JE VRIENDINNETJES MEE EN 
 LAAT ZE KENNIS MAKEN MET ONZE FANTASTISCHE KSA! 

 ONTDEK OOK ONZE DIASHOW VAN HIPPIEKAMP. 



 SLOEBERS 
 21/09 Startdag 
 Mango mango 

 Welkom in het nieuwe KSA-jaar, in het trimester vol K3-liedjes! Welkom op onze 
 startdag  , helemaal in thema van een warm  tropisch  eiland  zodat we nog een beetje 
 in zomerse stemming blijven. Als wij denken aan een eiland krijgen we meteen zin in 
 lekker mango’s. Kennen jullie dat K3 liedje? Zo nee, oefen het alvast maar! En zijn jullie 
 klaar om te ontdekken wie jullie leiding wordt? Spannenddddd…. 

 28/09 
 10.000 luchtballonnen 

 “Tienduizend luchtballonnen kleuren de hemel blauw, tienduizend luchtballonnen zijn 
 op weg naar jouuuuuu!” Er vloog gisteren een luchtballon voorbij met allemaal 
 babyluchtballonnen in zijn buik. De mamaluchtballon liet ze per ongeluk vallen boven 
 onze KSA-lokalen. Zijn jullie ook benieuwd welke spelletjes die babyballonnen voor 
 jullie in petto hebben? Wij alvast wel! 

 05/10 
 Bij de politie 

 “Waar krijg je een medaille opgespeld? Bijijij de politie!” Vandaag testen we jullie 
 politieskills. Je moet namelijk snel kunnen lopen, de dieven kunnen opsporen en boetes 
 kunnen uitdelen. Wie van jullie gaat er na de KSA met een medaille naar huis? We 
 zullen dit vandaag ontdekken. 

 12/10 
 Vleugels 

 “Geboren met vleugels oh oh, we vliegen naar 
 de horizon!” Vandaag werden we gebeld door 
 de fee. Haar vleugels zijn kapot en ze vroeg zich 
 af of jullie haar kunnen helpen om ze te 
 repareren. Laten we erin vliegen! 

 19/10 geen vergadering 

 Oh nee grQFuahazhaAH%ze, de radio is kapot. 
 Vandaag kunnen we dus geen K3-liedjes 
 opleggen. Er is  GEEN KSA  . 

 25/10 Halloween (18u30 tot 20u30) 
 Jurkje 
 “Ik wil een jurkje dat swingt, dat wiegt in de 
 wind!” Wie o wie heeft het mooiste 



 heksenkostuum? Verkleed jullie er maar op los want deze avond zullen we met z’n allen 
 griezelen, oeoeoeoeoe! 

 26/10 geen vergadering 

 Oei, Kathleen van K3 wil ermee stoppen. Wie wordt nu de nieuwe zangeres? Voorlopig 
 is ze nog niet gevonden dus is er  geen KSA. 

 02/11 geen vergadering 

 Oei, Josje houdt er ook mee op. Nu moeten we terug op zoek naar een nieuw K3’tje. 
 Gaan jullie al eens op zoek in jullie omgeving? Er is  GEEN KSA  vandaag. 

 09/11 
 Meiden van de brandweer 

 “Leve de meiden van de braaaandweer! Geen tijd om uit te rusten, ik hoor het alarm 
 weer!” Alaaaaaarm, braaaaand! Maar de brandweer heeft geen water meer, alles is op! 
 Daar moeten we vandaag iets aan doen, zijn jullie er klaar voor? 

 16/11 Chocopoppenverkoop 

 “Van de kleinste baby's tot de aller sjiekste ladies. Iedereen wil graag een boterham 
 met choco! Chocolade!" Haal die beste verkoopskills maar al boven want wij gaan 
 vandaag de stad in om  chocopoppen  te verkopen! Zo  kunnen we op kamp gaan deze 
 zomer :)) 

 23/11 
 Dans van de farao 

 “Dansen dansen als een farao, dansen dansen als een farao. Dansen dansen als een 
 koning, doe je zoieoieoieoieo!” We moeten op zoek gaan naar de sleutel van de piramide 
 van de farao. Al zijn goud ligt er namelijk in verstopt, maar hij vindt de sleutel nu niet 
 meer. Jullie mogen hem helpen zoeken! 



 30/11 
 Drums gaan boem 

 “En de drums gaan boem ba da ba doem. En de trompet retetketet!” Oh nee, door een 
 aardbeving zijn alle muzieknoten door elkaar. Nu klinken de liedjes heeeel raar. Helpen 
 jullie ze terug in de juiste volgorde te zetten? Het team van K3 zou daar heel dankbaar 
 voor zijn. 

 07/12 Sint en Piet 

 “Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie 
 hem al staan. Daar huppelt zijn paardje het dek op en neer. Daar waaien de wimpels zo 
 mooi heen en weer.” Jullie hebben het misschien al gemerkt, maar vandaag is het geen 
 K3-liedje. We hebben namelijk hoog bezoek op de KSA vandaag. Zijn jullie flink 
 geweest? Dat zullen we vandaag te weten komen in het grote boek van  Sinterklaas  . 

 14/12 
 3 biggetjes 

 “Welkom, welkom, bij de 3 biggetjes. Welkom, welkom, wat hebben we plezier!” 
 Kennen jullie het sprookje van de 3 biggetjes? Elk bouwt een huisje. De ene van stro, de 
 ene van hout en de derde van steen. De wolf komt langs en probeert elk huisje weg te 
 blazen. Vandaag zullen jullie ook een huisje bouwen. Zal de wolf het kunnen 
 wegblazen? Dat zullen we zien. 

 21/12 geen vergadering 

 Maar seg, wat is dat hier met al die blonde zangeressen van K3? Nu is Klaasje ook 
 vertrokken. Weer een nieuwe zoektocht. Er is dus jammer genoeg  geen KSA  vandaag. 

 28/12 geen vergadering 

 Nu is er wel een nieuwe zangeres, Julia, maar de K3’tjes hebben te veel gefeest op 
 kerstavond en kerstmis. Ze kunnen dus even geen liedjes meer zingen. Sorry,  geen 
 KSA  ! 



 UNIFORM 
 Er zal dit jaar tot  12 oktober  een uniformstand te  vinden zijn op ons lokaal. 
 In september zal dit telkens een kwartier voor en na de vergadering zijn. U kan 
 nog steeds duidelijk alle foto’s en prijzen op onze website 
 www.ksagentsintpieters.be  terugvinden. 
 Ontdek onze nieuwigheden snel aan onze uniformstand. 

 De verantwoordelijke leidster voor het uniform is  Dasha  . Voor bijkomende 
 vragen kan je altijd bij haar terecht of kan je mailen naar 
 uniform@ksagentsintpieters.be  . 

 Betaling kan met cash of payconiq bij afhaling van je bestelling. 
 UNIFORM 
 Ons uniform bestaat uit een blauwe broek of rok, uniformhemd, das en eventueel t-shirt. 
 Je kan je bestelling plaatsen aan de uniformstand. 
 De verantwoordelijke leidster voor het uniform is Dasha. 

 Wees dus steeds in perfect uniform. 

http://www.ksagentsintpieters.be/
mailto:uniform@ksagentsintpieters.be


 INSCHRIJVEN 

 Jouw dochter is pas volledig ingeschreven als we het inschrijvingsgeld 
 (60 euro) en de inschrijvingsfiche hebben ontvangen  .  Dit jaar werken we 
 met een nieuw systeem. Meer info met een duidelijke uitleg kunnen jullie 

 terugvinden in de mail. 

 Het inschrijvingsgeld moet betaald worden 

 vóór 11 oktober 
 Dit is de week nadat je kind 3 keer gratis kon proberen. 

 Dit is zeer belangrijk voor ons en voor uw dochter(s). Als u uw kind niet 
 heeft ingeschreven, is het niet verzekerd. 
 We werken ook met UITPAS (kortingstarief 12€)! 

 Indien u niet op tijd betaald heeft of de inschrijvingsfiche niet heeft 
 afgegeven, zijn de leden niet meer welkom en zullen wij jammer genoeg  de 
 leden moeten wegsturen  . Wij hopen natuurlijk dat dit  niet moet 
 gebeuren! 

 Storten kan op het KSA rekeningnummer 
 BE29 7380 4189 8564 



 ROODKAPPEN 
 21/09 Startdag 

 Wie oh wie is jullie nieuwe leiding? vandaag 
 komen we erachter op deze tropische dag op 
 het tropisch eiland. Net zoals jullie te weten 
 kwamen wie de nieuwe ketnet wrappers zijn. 
 Sssspannend!!!!! Vergeet niet al jullie 
 vriendinnetjes mee te nemen. 

 28/09 
 De slechterik is van plan alle olifanten te 
 vangen. De broertjes Kratts proberen dit te stoppen maar alleen kunnen ze het niet. 
 Helpen jullie hen?? We zouden toch niet willen dat alle olifanten verdwijnen? 

 05/10 
 Lalalalala, oei, ik moet toch nog wat oefenen. Misschien zijn jullie 
 betere kandidaten voor de Ketnet Musical. Vandaag kunnen jullie 
 al jullie talenten tonen: zingen, dansen, tekenen,.... Het kan 
 allemaal!!!! 

 12/10 
 oh neeeee, Samson is verdwaald!!!! Marie 
 heeft aan jullie persoonlijk gevraagd haar te 
 helpen met de zoektocht naar Samson. 

 19/10 geen vergadering 
 Vandaag zouden we meegaan met de meisjes van meisjes, jammer 
 genoeg zijn ze op vakantie… Daarom is er vandaag  geen 
 vergadering  . 

 25/10 Halloween (18u30 tot 20u30) 
 Alle griezels uit de griezelwereld zijn ontsnapt. Ook de griezel in jullie komt naar boven. 
 Samen met Nachtwacht maken we er een griezelfeestje van. 
 Ps: vergeet je niet te verkleden!! 

 26/10 geen vergadering 
 Gargamel heeft de smurfen allemaal gevangengenomen. 
 Dus kunnen we jammer genoeg niet spelen met de smurfen. 

 02/11 geen vergadering 
 De leiding heeft iets mispeuterd dus moeten ze op gesprek 
 met de grote baas van Ketnet. Er kan dus  geen KSA 
 gegeven worden. 



 09/11 
 Af en toe gaat het eens wat minder in de wereld. Gelukkig 
 hebben we hiervoor Karrewiet. Vandaag testen we jullie 
 wereldkennis. Zorg maar dat jullie goed wakker zijn!! 

 16/11 Chocopoppenverkoop 
 Ketnet zit in geldnood! Gaan we samen op pad in ‘t stad? 
 Vandaag verkopen we  Chocopoppen  . Het wordt een koude 
 dag dus kleed je warm aan. 

 23/11 
 Er is ingebroken op de ksa! Mega Mindy staat paraat om de schuldigen te zoeken, jullie 
 ook? 
 Roodkapjes jullie tijd is bijna om!! 

 30/11 
 Vince en Scott hebben liefdesproblemen. Ze zijn namelijk 
 allebei verliefd op Caro. Welk koppel vinden jullie beter 
 passen? 
 Caro is ook even de kluts kwijt en vraagt daarom jullie 
 hulp. 

 07/12 Sint en Piet 
 Vandaag is een bijzondere dag want we maken de 
 Sinterklaasshow live mee op de KSA! De sint komt jullie 
 allemaal wat lekkers geven, als jullie flink zijn geweest ten minste ;) 

 14/12 
 Milo is op haar weg naar fame, maar ze wordt jammer genoeg 
 niet gesteund door haar familie. Helpen jullie haar om haar 
 familie te overtuigen? 

 21/12 geen vergadering 
 Dokter Bea is ziek dus ze kan jullie geen les geven vandaag, 
 jammer…. 

 28/12 geen vergadering 
 De band van Rox is plat. Nu kan hij Rick, Olivia en Xavier niet op tijd naar de KSA 
 voeren om met jullie te spelen. Helaas is er  geen  KSA  vandaag. 



 SPRINGERS 
 21/09 Startdag 
 Vandaag is het de dag waar we al de hele zomer naar uitkijken… onze  STARTDAG  !! 
 Zijn jullie klaar om de start van het KSA-jaar te vieren? Pommelien vertrekt op vakantie 
 naar een mooi tropisch eiland. Ze nodigt jullie uit om allemaal mee te gaan. Jullie 
 worden om  13u30  verwacht op de KSA om te ontdekken  wie jullie leiding dit jaar zal 
 worden! Spannenddd… Om  16u  zijn er 
 heerlijke gratis wafels en zijn de ouders 
 welkom voor een drankje. Tot dan! 

 28/09 
 Vandaag is het voor Pommelien een 
 spannende dag, het belangrijkste festival 
 van het jaar staat voor haar op de planning. 
 Maar helaas is er een groot probleem. Er is 
 voor maar 1 artiest een plaatsje vrij! Daarom 
 moeten Pommelien en Camille strijden voor 
 hun plekje op het podium. Daarvoor hebben 
 ze jullie hulp nodig. 

 05/10 
 Pommelien heeft een vrije dag. Daarom wil ze vandaag graag ravotten! Trek jullie vuile 
 kleren aan ;) 

 12/10 
 Vandaag nodigt Pommelien alle artiesten van België uit voor een tuinfeestje. Ze wil 
 ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van heerlijke hapjes. Maar Pommelien heeft 
 helemaal geen kook skills!! Zullen jullie Pommelien helpen in de keuken om wat lekkers 
 te maken? 

 19/10 geen vergadering 
 Ohhh nee, Pommelien is haar stem 
 verloren. Ze zal dan toch haar optreden op 
 Pukkelpop moeten afzeggen… Helaas ;( 

 25/10 Halloween 
 Het is erop of eronder, de hoogste tijd… dat 
 jullie je halloween verkleedkleren naar 
 boven halen!!! Vandaag is het ons 
 halloweenfeestje! Komen jullie deze avond 
 allemaal mee griezelen? Jullie worden van 
 18u30 tot 20u30  verwacht  op de KSA. 

 26/10 geen vergadering 
 Vandaag geeft Pommelien de leiding een rondleiding op de set van LikeMe. Daarom 
 kunnen we niet aanwezig zijn op de KSA. Vandaag is er jammer genoeg  geen KSA  ;( 



 02/11 geen vergadering 
 Binnenkort brengt Pommelien een nieuw 
 album uit. Daarom is ze volop bezig met 
 liedjes te schrijven. Er is vandaag  geen 
 KSA  . 

 09/11 
 ‘Het is erop of eronder, nu of nooit’ strijden 
 jullie met haar mee tegen de tijd? 

 16/11 Chocopoppenverkoop 
 Niemand houdt meer van chocolade dan Pommelien! Haal jullie verkoopskills maar 
 naar boven want vandaag trekken we de stad in om onze  chocopoppen  te verkopen! 
 Jullie kleden jullie best warm aan want het wordt vandaag een koude dag. 

 23/11 
 Pommelien haar loon is deze maand nog niet gestort. Nu zit ze in geldnood. Wie van 
 jullie kan Pommelien helpen uit de nood door zo veel mogelijk geld in te zamelen? 

 30/11 
 Pommelien heeft zichzelf backstage per ongeluk opgesloten. Ze heeft duidelijk jullie 
 hulp nodig om zo snel mogelijk vrij te komen om niet te laat te zijn op haar optreden. 
 We kunnen haar fans niet teleurstellen! 

 07/12 Sint en Piet 
 Vandaag gaat het niet om Pommelien. De sint en pieten willen ook wel graag eens een 
 celebrity zijn. Zij komen jullie op de KSA wat lekkers geven! Zijn jullie dit jaar flink 
 geweest? Dat komen we vandaag te weten in het grote boek van Sinterklaas! 

 14/12 
 Oh nee! Pommelien haar kleedje is gescheurd! Ze geeft binnenkort een meet & greet en 
 heeft zo snel mogelijk een nieuwe outfit nodig. Kunnen jullie ervoor zorgen dat ze toch 
 zal kunnen schitteren op haar meet & greet en al 
 haar fans zal kunnen ontmoeten? 

 21/12 geen vergadering 
 Pommelien is heel erg moe van haar drukke 
 planning. Vandaag neemt ze een rustdagje. Er is 
 geen vergadering  . 

 28/12 geen vergadering 
 Pommelien is samen met de leiding op 
 skivakantie! Er is dus  geen vergadering. 



 DAG VAN DE 
 JEUGDBEWEGING 
 VRIJDAG 18 OKTOBER 2024 

 Vrijdag 18 oktober fietst, tramt, treint en bust heel jeugdbewegend 
 Vlaanderen in hemden, t-shirts, broeken en sjaaltjes van hun favoriete 

 jeugdbeweging door het land. Op die manier vieren we het engagement van 
 duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 
 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen. Ook uniform 
 scholen doen mee dus grijp de kans en laat je KSA-outfit niet thuis hangen! 



 JIM 
 21/09 Startdag 
 Aloha, vandaag is het onze startdag!! Welkom op ons  tropisch eiland  . Doe jullie 
 Hawaii  hemdjes en strooi rokjes aan, en ontdek vandaag  om  13u30  wie jullie super 
 leuke leiding zijn! Neem zeker al jullie vriendinnetjes mee, want om  16u  kunnen jullie 
 genieten van een lekkere gratis wafel. Wij kijken er alvast super veel naar uit! Tot dan 
 :)) 

 28/09 
 De leiding is vandaag in hun  Emo  fase omdat ze jullie  al lang 
 niet meer hebben gezien en heel hard hebben gemist. Zorgen 
 jullie dat de leiding weer vrolijk wordt? 

 05/10 
 Keer vandaag even terug in de tijd en trek de  Y2K  outfit van 
 jullie ouders uit de kast. Neem jullie flip phone bij de hand 
 want we zitten in de Nillies. Zorg dat je er goed uitziet want 
 wie weet ontmoet je jouw crush wel in de discotheek. ;) 

 12/10 
 Vandaag stappen we een dag in het leven van een rich girl in Zweden. Met onze 
 Stockholm style  gaan we naar de lake house en doen  we typische Zweedse 
 dingetjes zoals Zweedse balletjes eten, Midsommar vieren met kaneelbroodjes en veel 
 meer. 

 19/10 geen vergadering 
 Vandaag zitten we in het hol van pluto in onze 
 Cottage  . Er is hier geen bereik en de leiding is 
 druk bezig met in de moestuin te werken.  Geen 
 vergadering. 

 25/10 Halloween (18u30 tot 20u30) 
 Oooooh spooky. Wie komt vandaag het engste 
 verkleed zoals een echte  Gothic  ? 

 26/10 geen vergadering 
 Vandaag is de leiding uitgenodigd op de studio bij een paar bekende  rappers  , onder 
 andere Kanye West. Er is dus jammer genoeg  geen vergadering  . 

 02/11 geen vergadering 
 Vandaag moet de leiding een job gaan zoeken in hun  Business Chique  outfit.  Geen 
 vergadering  . Wish us luck! 

 09/11 
 Let’s go back in time! De 70s, 80s, 90s,... Wat is jullie favoriete tijdperk? Vandaag is 
 het allemaal  vintage  ! 



 16/11 Chocopoppenverkoop 
 Haal jullie  KSA hemd  maar al boven want vandaag is  het chocopoppenverkoop! Wie 
 van jullie verkoopt de meeste chocopoppen? Dit doen we niet meer in het stad, maar 
 we gaan een hele dag deur aan deur. 

 23/11 
 Wie is er mee met de TikTok trends? Want vandaag zijn we allemaal in  Clean Girl 
 stijl. De Clean Girl make-up, de slick back, de outfit, het hoort er allemaal bij. En niet 
 enkel de aesthetic, maar ook de levensstijl. Elke dag naar de gym gaan, productief 
 studeren, een propere kamer hebben. 

 30/11 
 Trek jullie blazers, korte plooirokjes en 
 hemdjes aan want vandaag zijn we  preppy 
 girls! Behoren jullie tot het populaire groepje 
 net zoals in Gossip Girl? Worden er veel 
 roddels over jullie verspreid? Vandaag 
 ondervinden we het! Vergeet jullie zeker niet te 
 verkleden!! 

 07/12 
 Vandaag is het  Gala  bal van de KSA. Doe jullie chique  gala kleed of kostuum maar 
 aan. Tonight is all about looking good. 

 14/12 
 You alright mate? We gaan op reis naar de UK en 
 integreren we ons volledig in de  chav girls  en  UK  boys  . 
 Wie kan zich het best verkleden in een Nike Tech 
 tracksuit zoals Central Cee of chav make-up? 



 HALLOWEEN 
 vrijdag 25 oktober 2024 

 Samen met alle monsters, heksen, spoken, 
 weerwolven en andere vreemde wezens komen we 

 vanavond samen op het  Bal der Monsters!  Verkleed 
 jullie dus in jullie favoriete griezelmonster, heks of 

 spook zodat jullie zeker niet opvallen tussen de 
 schepsels van de Onderwereld! 

 Zijn jullie echte durvers en willen jullie graag mee 
 feesten? 

 Kom dan  vrijdag 25 oktober  naar het lokaal. 
 Het feest begint om  18u30  . 

 Om  20u30  mogen jullie ouders jullie weer komen 
 ophalen. Tot dan! 



 CHOCOPOPPEN 
 VERKOOP 

 zaterdag 16 november 2024 

 We halen onze brede glimlach, puppy oogjes en 
 verkooptechnieken weer boven en gaan samen voor 

 een nieuw record! Ook in de voorverkoop strijden we 
 voor het meeste aantal verkochte zakjes! 

 Meer informatie volgt later  ! 



 KNIM 
 21/09 Startdag 
 Vandaag is de start van het nieuwe ksa jaar wohoooo!! 
 Dit semester draait alles om "Netflix series", en voor de  startdag  gaan we naar een tropisch 
 eiland in de stijl van "Too Hot to Handle". Net zoals in de serie leren jullie nieuwe mensen 
 kennen, maar vandaag ontdekken jullie vooral wie jullie leiding is. 

 28/09 
 Voor de eerste vergadering willen wij jullie ksa vaardigheden wel eens uittesten! De inzet is 
 hoog, de spanning nog hoger. Alleen de sterksten halen de 
 finish, net zoals in “Squid Game”… 

 05/10 
 Bonjour, envie d’un voyage à Paris? Stap in de wereld van 
 Emily in Paris en ontdek de magie van de Franse 
 hoofdstad, gewoon hier in onze eigen omgeving. Trek 
 alvast jullie beste Franse outfit aan ;) 

 12/10 
 In Enola Homes volgen wij het verhaal van het zusje van 
 de enige echte Sherlock holmes die een moordzaak oplost. Maar vandaag kruipen wij zelf in 
 de rol van detective en lossen wij een andere moord op… wie van jullie zal de waarheid 
 achterhalen? 

 19/10 geen vergadering 

 25/10 Halloween (18u30 tot 20u30) 
 Spooky season has arrived! Het favoriete seizoen van Wednesday! Trek jullie griezeligste 
 halloween outfit aan en bereid jullie voor op een avond vol duisternis en kom in de sfeer van 
 de Addams Family. 



 26/10 geen vergadering 
 Door al dat gegriezel van gisterenavond moeten wij even 
 bijkomen… vandaag helaas  GEEN vergadering  :( 

 02/11 geen vergadering 
 De Addams Family bezoekt vandaag hun overgroot 
 familie op het kerkhof,  geen vergadering  vandaag… 

 09/11 
 Welcome in Hawkins, nerds. Will is vermist en zit vast in The Upside Down!! Speel het 
 spannende spel Dungeons & Dragons om de Demogorgons te verslaan en Will te bevrijden. 
 Maar wees voorzichtig, want je kan zelf in The Upside Down belanden… do you copy?? 

 16/11 Chocopoppenverkoop 
 De Oempa Loempa’s hebben jullie hulp vandaag nodig bij het bezorgen van onze 
 chocopoppen  want hun distributie machine is stuk! 
 Verdere info volgt nog! 

 23/11 
 Kitty heeft keuzestress want ze heeft keuze tussen 2 
 jongens en 1 meisje… zelf kan ze niet kiezen en moeten 
 jullie helpen. Wat is jullie favoriete ship? 

 30/11 
 Ginny en Georgia bereiden een laat Thanksgiving 
 diner voor en jullie zijn allemaal uitgenodigd! Dit is 
 een belangrijke avond en jullie willen een goede indruk maken! Wie zich chique kleedt, 
 ontvangt een beloning ;) 

 07/12 Sint en Piet 
 Never have i ever in de zak van roetpiet gezeten? Of never have i ever vergeten mijn schoentje 
 te zetten? Wij als leiding willen jullie beter leren kennen en zijn wel benieuwd naar jullie juice 
 ;) 

 13/12 (avond vergadering) 
 Is it real or cake? Daar komen jullie zelf achter! Voor wie van jullie is bakken een piece of cake 
 (snappie hihi)? 

 21/12 geen vergadering 
 Brrr voor de Pogues van Outer Banks is het wat te koud! Zij trekken naar Costa Rica om 
 Eva-Luna te bezoeken,  geen vergadering  dus! 

 28/12 geen vergadering 
 Na al die home alone films te kijken, chocomelk te drinken en pakjes te openen hebben we 
 nood aan rust om ons klaar te maken voor een nieuw fantastisch ksa jaar! Alvast een gelukkig 
 2025 van ons <3 



 OM IN TE KLEUREN 



 EED NIEUWE LEIDSTERS 
 Margot:  Het  begon  allemaal  4380  dagen  geleden.  Toen  Charlotte,  Nanou,  Eva-Luna  en  Fiebe 
 hun KSA avontuur begonnen. 

 Nanou: Ik wachtte vol ongeduld tot ik mijn zussen kon vergezellen naar de KSA poort. 

 Charlotte:  Terwijl  het  bij  mij  en  Fiebe  begon  op  de  Klimop.  We  werden  warm  gemaakt  voor  een 
 meisjes  VKSJ  in  het  hartje  van  Gent.  Ik  weet  nog  toen  ik  thuis  kwam  en  aan  mijn  mama 
 vertelde dat ik en Fiebe vanaf dat moment deel wouden uitmaken van de VKSJ. 

 Margot:  Mijn  avontuur  begon  een  half  jaar  later.  Mijn  mama  had  zelf  op  deze  VKSJ  gezeten  en 
 op  een  moment  had  ik  geen  babysit  dus  ging  ik  eens  naar  de  VKSJ  gaan.  Na  die  vergadering 
 wou ik blijven komen en werd ik officieel lid. 

 Nanou:  Ik  ging  bijna  niet  mee  op  klein  kamp  omdat  ik  veel  last  had  van  longontstekingen.  Maar 
 toen kwam Zoë persoonlijk naar mijn huis om mijn ouders te overtuigen om mij te laten gaan. 

 Charlotte:  Mijn  herinneringen  van  mijn  eerste  kamp  zijn  een  beetje  vaag  maar  1  ding  weet  ik 
 wel  nog  zeker.  Het  was  niet  mijn  favoriete  kamp.  Als  klein  meisje  was  het  de  eerste  keer  dat  ik 
 zo  lang  weg  was  van  huis.  Fiebe  kreeg  toen  heel  veel  post  en  mijn  ouders  wisten  toen  niet  dat  ze 
 brieven konden sturen. Dus had Fiebe om mij te troosten een brief voor mij geschreven. 

 Nanou:  Op  ditzelfde  kamp  had  mijn  mama  voor  mij  en  mijn  zusjes  matching  ijsberen  pakjes 
 gemaakt waar ik heel trots op was. 

 Margot:  Onze  eerste  overgang  was  met  het  parcours  en  de  bankjes.  Als  kleine  sloeber  weet  ik 
 nog dat we allemaal in shock waren dat het niet echt was. 

 Lasean:  Na  het  krijgen  van  een  flyer  op  school  zette  mijn  ouders  me  af  aan  de 
 Sint-Kwintensberg.  Met  open  armen  werd  ik  verwelkomd  bij  het  voormalige  VKSJ  Gent 
 Sint-Pieters.  Zoals  je  ziet  bleef  ik  plakken.  Als  jonge  sloeber  heb  ik  weinig  herinneringen.  Maar 
 mijn  eerste  pluim  weet  ik  nog  heel  goed…  “1  2  3  koffie  pipi’’  verwees  naar  toen  ik  de  pispot 
 moest  legen  omdat  ik  uitdrukkelijk  riep  dat  ik  dat  niet  wou  doen.  Dit  kamp  “prinsessenkamp” 
 drink ik toen ook liever koffie dan thee. 

 Nanou:  Op  dit  kamp  leerde  ik  Fiebe  beter  kennen  aangezien  Charlotte  er  niet  was  en  dit  was  het 
 begin van onze vriendschap. 

 Lasean:  Maar  mijn  pis  avonturen  zijn  nog  niet  gedaan  want  het  volgende  kamp  speelden  we  de 
 pis  quiz  waarbij  ik  tijdens  het  eten  een  ongelukje  heb  gehad  en  voor  de  hele  eetzaal  in  mijn 
 broek  had  gepist.  Maar  daarna  smulde  ik  wel  van  de  bessen  die  ik  vond  op  de  kampplaats  met 
 de rest. 

 Charlotte:  Boerinnenkamp  was  voor  mij  het  kamp  dat  ik  en  Nanou  bevriend  geraakten  omdat  ik 
 niet  mee  was  op  het  vorige  kamp.  Ik  weet  nog  dat  Fiebe  mij  toen  vertelde  dat  Nanou  een  nieuwe 
 vriendin  was  en  dat  ze  soms  verlegen  was,  maar  wel  een  super  tof  meisje.  Dat  was  de  start  van 
 onze vriendschap. 

 Lasean:  Vervolgens  hadden  we  Junglekamp.  Toen  behoorden  we  tot  de  Redcaps.  De  obsessie 
 met skincare begon vanaf dan door een avondje wellness me Omaima. 

 Nanou:  Natuurlijk  kunnen  we  de  heks  van  Bré  niet  vergeten.  Dat  was  het  kamp  waar  wij  nog  in 
 de roodkappen zaten maar Lasean al in de springers zat. 



 Margot:  De  HELL  brak  los  op  onderwaterkamp.  We  werden  wat  rebelser  en  besloten  snoep  te 
 verstoppen  in  onze  pennenzakken.  Maar  dat  liep  al  snel  fout  af.  De  snotneuzen  die  we  waren 
 werden al snel ontdekt en kregen een grote uitbrander en moeten snel onze valies maken. 

 Charlotte:  Ik  herinner  me  nog  dat  ik  helemaal  alleen  stond  en  niemand  anders  zag  waardoor  ik 
 in  tranen  uitbrak  en  ik  dacht  dat  ik  buiten  moest  slapen  dus  had  ik  mijn  matje  al  klaar  gelegd 
 buiten tot Diete mij kwam beschuldigen en halen omdat het mijn snoepjes waren. 

 Nanou:  Mijn  helse  herinnering  van  dit  kamp  was  durverstocht  waar  bij  het  wassen  een  ijskoude 
 emmer bronwater over ons kregen waardoor ik direct onderkoeld was. 

 Lasean: Ook leerden we van Leonie nieuwe dingen zoals twerken. 

 Charlotte: Onze springer jaren sloten we af met een onvergetelijke muzikale eed. 

 Lasean:  Als  een  ongeduldige  jimmer  kakte  ik  met  Maité  Vos  in  de  bosjes  van  Leopoldsburg. 
 Datzelfde  kamp  was  het  de  bedoeling  dat  ik  werd  wakker  gemaakt  door  de  leger  mannen,  maar 
 ik sliep erdoor dus miste mijn eerste dropping. 

 Nanou:  2020  was  een  vreemd  jaar  voor  iedereen,  maar  was  uiteindelijk  wel  1  van  de  leukste 
 kampen.  Met  Sandro  die  ons  besprong  in  de  bosjes,  ons  architecturaal  bouwsel  en  onze  mooie 
 avond onder de sterrenhemel. Het was onze eerste keer dat we bonden met Hawy en Femme. 

 Dasha:  Mijn  KSA  verhaal  begon  hier.  Nanou  had  mij  uitgenodigd  op  vriendjesdag.  Ik  wist  totaal 
 niet  wat  te  verwachten  aangezien  het  KSA  concept  heel  vernieuwend  was.  Mijn  eerste 
 indrukken  op  zomerkamp  waren  overweldigend,  maar  uiteindelijk  is  alles  super  goed  afgelopen 
 en wist ik zeker dat ik in de groep wilde blijven. 

 Nanou:  Op  dat  kamp  hadden  we  de  beste  editie  van  komen  eten  ondanks  dat  we  verloren  met 
 onze Barbie-Q en natuurlijk de onvergetelijke Action uitstappen. 

 Margot:  We  hebben  ook  andere  avonturen  meegemaakt  zoals  jachtseizoen  waarbij  we  werden 
 achtervolgd door honden, Dasha wegzakte in de modder en Nanou recht in de beek sprong. 

 Dasha:  Vorig  jaar  kwam  de  partytent  voor  het  eerst  in  ons  gezelschap.  Dit  was  het  jaar  waar  we 
 wat  tegendraadser  waren.  Als  eerste  bakten  we  croque-monsieurs  in  de  nacht.  Als  tweede 
 wouden  we  niet  settelen  voor  de  kleine  tent,  maar  wouden  we  persee  de  niet  opzetbare  grote 
 tent. Ook leek het ons ideaal om onze grote boodschap in het rusthuis te doen. 

 Nanou:  Wonder  boven  wonder  eindigden  we  dit  jaar  weer  met  twee  topleidingen  ook  al  deden 
 we wat beu. 

 Charlotte:  TOS-weekend  was  voor  ons  allemaal  een  hele  ervaring.  De  leiding  die  niet  serieus 
 werd  genomen  en  wij  die  ervandoor  gingen  om  een  bezoekje  te  brengen  aan  de  Albert  Heijn  en 
 de  nachtwinkel.  Ons  laatste  klein  kamp  sloten  we  redelijk  zielig  af,  want  we  waren  maar  met 
 drie, maar we hebben ons toch rot geamuseerd. Dat was het laatste kamp voor Eva-Luna als lid. 

 Margot:  We  staan  hier  op  de  drempel  van  een  nieuw  begin,  met  de  herinneringen  aan  onze 
 avonturen  als  lid  nog  vers  in  het  hart.  Hoewel  niet  iedereen  hier  fysiek  aanwezig  kan  zijn.  Shout 
 out  naar  Eva-Luna  in  Costa  Rica.  Zij  heeft  haar  bijzondere  momenten  met  ons  op  afstand 
 gedeeld. 

 Eva-Luna: Hola, yo soy Eva-Luna. 
 Ik  schrijf  nu  vanuit  mijn  kamertje  in  costa  rica  mijn  eed  omdat  ik  er  spijtig  genoeg  niet  bij  kan 
 zijn.  Eerst  en  vooral,  ik  hoop  dat  jullie  allemaal  een  leuk  kamp  hebben  gehad  en  dat  de  sim  niet 
 te  stout  is  geweest,  he  Oona-Lisa?  Denk  bijvoorbeeld  aan  wanneer  wij  zijn  gaan  kakken  in  een 
 rusthuis  (dat  was  niet  eens  stout,  wij  moesten  gewoon  kakken),  wanneer  wij  lipika  van  een 
 brandpaal  hebben  laten  glijden,  wanneer  wij  stiekem  drank  zijn  gaan  halen  op  tos  weekend,  ow 



 kak,  sorry  Oona-Lisa  dit  wist  jij  nog  niet.  Eerlijk  is  eerlijk  ik  heb  een  super  toffe  tijd  gehad  als 
 lid  in  de  ksa.  Het  begon  voor  mij  allemaal  toen  mijn  zus  mij  meenam.  Ik  werd  besties  met 
 amelie  moeyersoon  maar  toen  ze  zei  dat  ze  mij  niet  geloofde  dat  ik  door  mijn  pet  kon  kijken  was 
 ik  haar  beu.  Op  krokuskamp  (geen  idee  meer  in  welk  jaar)  op  heb  ik  Charlotttjeeee  en  Fiebe 
 leren  kennen,  allemaal  dankzij  een  salami  schelletje.  Toen  werden  de  kampen  alsmaar  leuker 
 en  leuker,  Corona-kamp  bijvoorbeeld.  Toen  Sandoro  achter  ons  aanliep  en  wij  het  grootste 
 trauma  van  ons  leven  hadden  meegemaakt  en  toen  fiebe  dacht  dat  Azië  onder  Europa  lag.  Of 
 2021  kamp:  toen  wij  dachten  om  ribbetjes  te  maken  voor  komen  eten  maar  uiteindelijk  de 
 keuken  half  in  de  fik  stond.  2022  kamp  blijft  voor  mij  1  van  de  leukste  kampen:  toen  heb  ik 
 Dasha  mogen  leren  kennen,  zijn  de  luntjes  ontstaan,  (  mijn  favoriete  disneyfilm  is  hakuna 
 matata  en  de  lion  king  )  ,  en  hadden  wij  100  euro  aan  de  action  uitgegeven.  Jump  for  joy,  jump 
 for  joy.  Dan  kamp  2023,  bleek  blijkbaar  mijn  laatste  kamp  te  zijn,  maar  heb  er  wel  van  genoten. 
 Ook  al  werd  lasean  op  mij  boos  omdat  ik  cornflakes  meenam  naar  het  toilet  (  en  nee  ik  heb  daar 
 niet  van  gegeten  toen  ik  op  toilet  zat,  da  was  gewoon  voor  onderweg)  en  ook  al  werd  die  random 
 man  boos  tegen  mij  omdat  die  vond  dat  ik  niet  kon  drummen.  (  eerlijk  is  eerlijk,  ik  kan  wel  echt 
 zingen).  En  nu  kamp  2024  heb  ik  niet  kunnen  meedoen  maar  ik  hoop  dat  er  legendarische 
 verhalen  zijn  ontstaan  waar  ik  achteraf  heel  hard  mee  ga  kunnen  lachen,  bijvoorbeeld 
 Charlotjjeee  die  recht  in  een  plas  valt.  Nu  wil  ik  graag  nog  iets  zeggen  tegen  mijn  medeleden, 
 oprecht  ik  ben  super  dankbaar  dat  ik  jullie  heb  mogen  leren  kennen,  en  dat  ik  dit  avontuur 
 samen  met  jullie  heb  mogen  beleven.  Lasean  the  girl  waarmee  ik  alles  manifesteer  en  samen 
 naar  de  appie  ga  voor  druivensuiker.  Nanoutjeee  waarmee  ik  mij  oprecht  mee  heb 
 doodgelachen  en  samen  veel  leuke  avonden  heb  mee  beleefd.  Dasha  waarmee  ik  die  sporty  girl 
 ben  geworden  (we  zijn  3  keer  gaan  boksen  en  toen  waren  we  het  beu).  Margot  waarmee  ik  ieder 
 kamp  de  laatste  avond  danne  lange  diepe  gesprekken  had  en  waarmee  ik  altijd  naar  de  wc  ging. 
 Charlottjee,  waarmee  ik  altijd  de  gekste  ideeën  verzon  maar  we  ze  nooit  uitvoerden  (  weet  je 
 nog  toen  we  wouden  gaan  zwemmen  in  random  iemand  zen  tuin,  eerlijk,  da  was  echt  een  top 
 idee  j)  ,  en  dan  Fiebeeee,  de  legend  van  de  ksa  die  ik  nooit  versta  omdat  ze  alleen  maar  engels 
 praat.  oprecht,  ik  hou  van  jullie.  ah  ja  en  als  ik  terug  kom  geef  ik  jullie  allemaal  1000  euro  want 
 dan ben ik miljonair. (mijn plan: lollys verkopen op school).  Ciao ciao! 

 Charlotte:  Wij  willen  Eva-Luna  ook  heel  erg  bedanken  en  wensen  haar  het  beste  toe  de 
 komende 6 maanden. 
 Ook  bedanken  wij  Fiebe  voor  de  afgelopen  12  jaar,  ook  al  was  ze  er  niet  vaak  bij  de  laatste  jaren 
 blijft ze voor altijd in ons hart en een deel van de KSA. 
 Ook bedanken we alle leidingen die deze afgelopen jaren waar hebben gemaakt. 

 Nanou:  Dit  kamp  is  ook  zeker  een  kamp  dat  ons  altijd  gaat  bijblijven  met  grote  dank  aan  Marie 
 en Borjana hiervoor. We sloten het dan ook af met een echte BANG!!! 
 Nu zijn we klaar voor het volgende hoofdstuk in onze KSA/VKSJ carrière. 

 Allemaal: WIJ HEBBEN ER ALVAST ZIN IN!!!!!! 



 Wist je dat… 

 -  Het alweer een FANTASTISCH kamp was bij de Hippies; 
 -  Er  dit  jaar  6  nieuwe  leidsters  zijn  bijgekomen  en  dat  we  enorm  veel  zin  hebben  om  samen 

 aan de slag te gaan; 
 -  We  helaas  afscheid  moesten  nemen  van  5  fantastische  leidsters:  Kato  DM,  Maxime,  Lieze, 

 Kato J en Hawy; 
 -  Jullie allemaal een hele coole pluim gekregen hebben; 
 -  De Sim in Nederland is geweest; 
 -  De koks wel heel lekker hebben gekookt; 
 -  We dit jaar als alternatief voor een kampvuur een gezellige vuurkorf hadden; 
 -  Oona-Lisa een super goed toneeltje in elkaar heeft gebokst; 
 -  We een super grote hippie bus hadden; 
 -  De Sim een hele nacht een vuurkorf hadden aangehouden en zo leiding mochten worden; 
 -  De oudste leden en leiding de laatste nacht onder de blote sterrenhemel heeft geslapen; 
 -  Iedereen heel goed verkleed was; 
 -  Bijoux weer jarig was op kamp en ons trakteerde met cake; 
 -  Nora haar arm had gebroken voor kamp en toch voor een dagje is afgekomen; 
 -  De sloebers helemaal gek waren van de koks; 
 -  De  jimmers  hun  tent  helemaal  onder  water  was  gelopen,  maar  ze  toch  hun  enthousiaste 

 zelve bleven; 
 -  We volgend jaar een nieuwe groep hebben in de +12, de KNIM!; 
 -  Nova Bella heel goed waar zijn die engeltjes kan zingen van K3; 
 -  De jim en de sim een zwembad hadden op tweedaagse; 
 -  En de sim ook hun eigen zwembad mee had; 
 -  De  sloebers  op  wandeltocht  gingen  maar  de  weg  zo  dicht  bebost  was  dat  de  koks  hen  zijn 

 moeten komen halen met de auto; 
 -  Sarah van de sloebers een echt showbeest is; 
 -  De sloebers zelf een liedje hebben bedacht op kamp onder leiding van Claire; 
 -  De  WC’s  2  keer  verstopt  waren  en  we  daarom  voorlopig  in  de  parochie  naar  de  WC 

 moesten; 
 -  We een speeltuin en zandbak hadden op ons kampterrein; 
 -  De jim en sim de tweedaagse op een record tempo hebben gestapt; 
 -  De sim gewonnen is op de tweedaagse; 
 -  De Sim er bijna is in geslaagd om in Reggae Geel binnen te geraken; 
 -  Er een egel in de tent van de Sim lag; 
 -  De roodkappen de kleinste groep waren met maar 4 leden dit kamp; 
 -  Cecilia en viola het slaapgerief van de leiding hadden verstopt; 
 -  Allice super goed was in kubben; 
 -  Polly een pluim wou krijgen over haar knuffel en dat gelukt is; 
 -  Tijdens durverstocht Does en Elodie hebben doorgebeten en toch hebben meegedaan; 
 -  De springers bijna 2 liter slijm hebben gemaakt; 
 -  Elza  en  Amelou  een  super  mooie  brief  hebben  geschreven  naar  hun  leiding  met  de 

 binnenpost; 
 -  De springer een uur lang hebben gedanst op Just Dance voor het slapengaan; 
 -  We al weten wie jullie leiding wordt ;) en jullie dat op 21 september ook mogen ontdekken. 

 We al heel erg veel zin hebben in het nieuwe KSA-jaar! 
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